
 

Liturgie 

Viering vanuit Best 

Protestantse Gemeente Best, Oirschot en de Beerzen 

28 januari 2024, 4e zondag na Epifanie 

2e zondag in de serie Carrouseldiensten 

Thema: tussen hoop en vrees, vieringen rond hemel, hel en aarde 

Ouderling van Dienst: Piet Stolk 

Diaken: Maarten van Andel 

Lector: Mary van der Meer 

Organist: Adrie van der Padt 

m.m.v. de Cantorij o.l.v. Marco Oggel 

Koster: Albert Rijndorp 

Kindernevendienst: Tenny van Cuijck 

 

 



 

VOORBEREIDING 

 

Welkom  

 

Aanvangslied: ‘Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here’ liedboek 272: 1 en 3 zo 

mogelijk staande 

 

Bemoediging  

v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

a: DIE SINDS HET BEGIN SCHEPPER IS VAN  

    HEMEL EN AARDE 

v: O God, keer U om naar ons toe  

a: EN DOE ONS LEVEN MET HART EN ZIEL 

v: Laat ons, o God, uw liefde zien 

a: EN GEEF ONS UW VREDE. AMEN.  

 

(We gaan zitten) 

 

Kyrië en gloria een filmpje over brandhaarden (zo. 10 september 2023 - Liedmiddag 

(youtube.com) vanaf min. 18.20 – 22.36 

 

RONDOM HET WOORD 

Kindermoment 

Inleiding op het thema 

Eerste Bijbellezing: Psalm 139: 7-12 gelezen uit de Statenvertaling, [op het scherm wordt de 

NBV’21 geprojecteerd]  

 
Statenvertaling: 
7 Waar zou ik heengaan voor Uw Geest en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht? 
8 Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar. 
9 Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee; 
10 Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden. 
11 Indien ik zeide: De duisternis zal mij immers bedekken; dan is de nacht een licht om mij. 
12 Ook verduistert de duisternis voor U niet; maar de nacht licht als de dag; de duisternis is 
als het licht. 
 
NBV’21: 
7  Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, 
hoe aan uw blikken ontkomen? 
8 Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan, 
lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L9l3AUIzVy4
https://www.youtube.com/watch?v=L9l3AUIzVy4


9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, 
al ging ik wonen voorbij de verste zee, 
10 ook daar zou uw hand mij leiden, 
zou uw rechterhand mij vasthouden. 
 
11 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, 
het licht om mij heen veranderen in nacht,’ 
12  ook dan zou het duister voor U niet donker zijn – 
de nacht zou oplichten als de dag, 
het duister helder zijn als het licht. 
 

Zingen: ‘Blijf mij nabij’ liedboek 247: 1,2,3 

 

Tweede Bijbellezing: Marcus 9: 42-50 gelezen uit de NBV’21 [op het scherm wordt de 

Statenvertaling geprojecteerd] 

 

NBV’21: 

42  Wie een van de geringe mensen die in Mij geloven ten val brengt, zou beter af zijn als hij 

met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. 43  Als je hand je ten val brengt, hak 

hem dan af: je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen 

naar de Gehenna gaan, naar het onblusbare vuur.  45 Als je voet je ten val brengt, hak hem 

dan af: je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de 

Gehenna geworpen worden.  47 En als je oog je ten val brengt, ruk het dan uit: je kunt beter 

met één oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de 

Gehenna geworpen worden, 48  waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft. 

49 Iedereen moet met vuur gezouten worden. 50  Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht 

verliest, hoe zul je het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet 

verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.’ 

 

 

Statenvertaling: 

42 En zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem beter, dat een 

molensteen om zijn hals gedaan ware, en dat hij in de zee geworpen ware. 

43 En indien uw hand u ergert, houwt ze af; het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, 

dan de twee handen hebbende, heen te gaan in de hel, in het onuitblusselijk vuur; 

44 Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt. 

45 En indien uw voet u ergert, houwt hem af; het is u beter kreupel tot het leven in te gaan, 

dan de twee voeten hebbende, geworpen te worden in de hel, in het onuitblusselijk vuur; 

46 Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt. 

47 En indien uw oog u ergert, werpt het uit; het is u beter maar een oog hebbende in het 

Koninkrijk Gods in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden; 

48 Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt. 

49 Want een ieder zal met vuur gezouten worden, en iedere offerande zal met zout gezouten 

worden. 



50 Het zout is goed; maar indien het zout onzout wordt, waarmede zult gij dat smakelijk 

maken? Hebt zout in uzelven, en houdt vrede onder elkander. 

 

Zingen: ‘Blijf met uw genade bij ons’ lied 256 (3x) 

 

Overweging [op een zeker moment in de overweging wordt afbeelding getoond] 

 

Orgelspel 

 

Zingen: ‘God zal je hoeden’ liedboek 426 (1 keer in het Nederlands, 1 keer in het Engels) 

 

DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN 

 

Bloemengroet en inzameling van de gaven, tijdens de inzameling van de gaven klinkt 

orgelspel 

 

Dank- en voorbeden, na ieder ‘zo bidden wij samen’ zingen we ‘Zuivere vlam, verdrijf met je 

licht, de angsten van ons hart’ liedboek 458 

 

Stilte 

 

Gezongen Onze Vader, Liedboek 1006 

 

ZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied ‘Vervuld van uw zegen’ liedboek 425, zo mogelijk staande 

 

Zegen  

 

Bij het verlaten van de dienst klinkt orgelmuziek 

 


